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U kunt de kerkdiensten thuis volgen via de website van de kerk: 

      www.kerk-ijhorst-dewijk.nl of met de link:  
        https://ijhorst-de-wijk.protestantsekerk.net/luister_kerkdiensten  
 

 
Jarigen:  1 augustus 2025 Dhr. L. Nijland Poeleweg 3 Ijhorst, 81 jaar 
  Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 
 
 
 
Bloemengroet:  Als groet van de gemeente zijn afgelopen zondag bloemen gebracht naar 
Dani Smilde, Veldhuisweg 1b in IJhorst. 
Uitgerekend op haar eerste vakantiedag brak de zesjarige Dani haar arm. 
Daardoor zal haar vakantie anders verlopen dan zij zich had voorgesteld. 
Wij wensen Dani een voorspoedig herstel toe. 
Wij hopen dat zij haar vakantie samen met haar zusjes en ouders nog volop mag vieren. 
 
De tweede bos bloemen gaat naar iemand die graag anoniem wil blijven. Dat respecteren wij uiteraard. 
Wij leven met beide personen mee. 
 
Terug van Vakantie 
Na een fijne vakantie in Zweden zijn we weer terug in de pastorie en weer aan 
het werk.  
Voor wie nog op vakantie gaan: een fijne tijd gewenst! Ook als u thuisblijft wens 
ik u een mooie zomer toe! 
Ds. Betsy Nobel 
 
 

Diaconiecollecte zondag – Vluchtelingenwerk Staphorst 

 
Van Aankomst naar Toekomst    
De diaconiecollecte van zondag is bestemd voor Vluchtelingenwerk 
Staphorst. Vluchtelingenwerk begeleid statushouders (mensen met 
een verblijfsvergunning) bij de integratie in de Nederlands 
samenleving. Men helpt statushouders bij het 
Participatieverklaringstraject.  
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Verder helpen ze statushouders bij het vinden van hun weg in de samenleving. Het meeste werk gebeurt 
door vrijwilligers. (men is nog druk op zoek) 
De overheid, Rijk en gemeente bezuinigen op dit werk. Als diaconie vinden dit werk van groot belang, 
omdat het mensen helpt hun weg te vinden en een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de 
Nederlandse samenleving. Daarom collecteren wij voor Vluchtelingenwerk, zodat zij in staat zijn en 
blijven, om dit nuttige en noodzakelijke werkt te blijven voortzetten. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekening NL07RBRB0916 7530 18 t.n.v. diaconie PG IJhorst - de Wijk ovv. 
Vluchtelingenwerk 
 
Al vast hartelijk dank voor uw gift. 
 
Namens de diaconie 
Erik Nobel 
 
    

   Dienst  zondag 27 juli 2025 – 10.00 uur  
        
    Voorganger:   Ds. Betsy Nobel  
    Ouderling: Truida Smittenberg    
    Organist: Peter van de Beld    
    Kosters: Corrie en Geert Eleveld  
    1e collecte:      Diaconie – Vluchtelingenwerk Staphorst 
    2e collecte:      CvK – algmeen 
    3e collecte:      Onderhoud Reesthof 
  
 

 Dienst  zondag  3 augustus 2025 – 10.00 uur – Aaondmaalsdienst 

        
  Voorganger:    Ds. Betsy Nobel 
  Ouderling:  Leo Tjoonk        
  Organist:  Peter van de Beld        
  Koster:        Marry van den Berg 
  1e collecte:       Avondmaalscollecte – Voedselbank 
  2e collecte:       CvK – algmeen 
  3e collecte:       Muziek in de kerk 
  Na de dienst is er koffiedrinken in de Reesthof 
    
 
   
    



 

Orde van Dienst  
zondag 10.00 uur 

 

 Orgel: twee koraalzettingen Psalm 138 – Geert Bierling 
 
Intochtslied: Psalm 138: 1 en 2 – U loof ik, Heer, met hart en ziel 
 
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Drempelgebed: Lied 296 – Die de morgen ontbood- gezongen en gesproken: 
Refrein: voorzang: Betsy, herhaling allen 
Couplet 1 gesproken 
Refrein: voorzang: vrouwen, herhaling allen 
Couplet 2 gesproken 
Refrein: voorzang mannen, herhaling allen 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: 304 - Zing van de Vader, die in den beginne 
 
Gebed van  de zondag 
 
Eerste lezing: Genesis 18: 20-33 
 
Lied: 1008 - Rechter in het licht verheven 
 
Tweede lezing: Lucas 11: 1-13 
 
We luisteren naar het Onze Vader in het Aramees, de taal die Jezus sprak. 
https://youtu.be/YkC_7AxXfLA 
 
Overdenking 
 
Lied: 900 - Nada te turbe, 5x gezongen. 
 
Gebeden afgesloten met gezamenlijk gezongen Onze Vader: Lied 1006 
 
Gaven 
 
Slotlied: 418 – God, schenk ons de kracht diocht bij U te blijven. 
 
Zegen (met gezongen “Amen”) 
Orgel:  Fugue uit 'Meditation' opus122  - Lefébure-Wély 
 
    

https://youtu.be/YkC_7AxXfLA

